
Prikje bij vrijdag 10 mei 2024  

Feestdag Heilige Damiaan 

“Wij melaatsen” 

Jozef De Veuster uit Tremelo, 

waar haalde je de moed vandaan 

om in te schepen voor Molokaï en 

je leven te delen met mensen  

die ongeneeslijk ziek waren? 

Waar haalde je de kracht vandaan 

om je leven net daar op te bouwen, 

in de schaduw van de dood? 

 

Als pater Damiaan was je voor hen  

priester, dokter, timmerman,  

ziekenverzorger en begrafenisondernemer. 

Je streed er tegen lepra, onrecht, discriminatie,  

uitsluiting en isolement. 

Toen je zelf besmet geraakte, wist je  

maar al te goed wat je te wachten stond. 

 

Je sprak en spreekt mensen aan.  

Je won de harten van de melaatsen. 

Mensen riepen je uit tot grootste Belg. 

De Kerk verklaarde je heilig. Je bent  

de inspiratiefiguur voor onze PE.  

 

Jezus was je grote voorbeeld. 

Het evangelie je inspiratiebron. 

Je hebt ernaar geleefd en gehandeld. 

Bezield, geestdriftig, enthousiast, 

onvermoeibaar, verbeten en gedreven. 

Je hebt je leven echt gegeven. Je werd maar 49. 

Je had een groot hart, je was sterk 

en je geloofde in de kracht van het gebed. 

 

Geen wonder dat een gewone jongen als jij 

wereldbekend werd.  

 

Mia Verbanck 


