
Vanouds zijn kleine en grotere 
Mariakapellen een vertrouwde plek 
waar mensen halt houden.
Alleen of samen.
Om even stil te vallen, om een kaarsje 
aan te steken, om te bidden.
Ook vandaag bezitten deze plekken de 
kracht om ontmoeting en verbinding 
te creëren.
Ontmoeting en verbinding met God.
Ontmoeting en verbinding met elkaar.

In de pastorale zones van 
Oud-Heverlee, Bierbeek en Boutersem 
huldigen we in de meimaand 5 
vertelkapellen in: aan vijf kapellen kan 
je een eigentijdse vertelling met een 
knipoog naar Maria beluisteren. Van 
harte welkom!

VERTELKAPEL

v.u.: Kristien Vrancken, CCV vzw, Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee



Kapel van Steenbergen, Oud-Heverlee 

19u openluchtmis en aansluitend kaarsje
sprocessie rond de vijvers van het Zoet Water. 
Inhuldiging vertelkapel 'Het verhaal van Stefan 
die alles in zijn hart bewaarde' 

Witte Bomendreef 1, 3050 Oud-Heverlee 

Vinavekapelletje - kapel Onze-Lieve-Vrouw 
Bijstand, Opvelp (Bierbeek) 

15u verhaal met aansluitend rozenhoedje 
Inhuldiging vertelkapel 'Het verhaal van Julie 
die de horizon zocht' 

Kruising Hoegaardsesteenweg - Vinaafstraat, 3360 Bierbeek 

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Sieckeliede, 
Korbeek-Lo (Bierbeek) 

16u30 verhaal met aansluitend zang moment 

Inhuldiging vertelkapel 'Het verhaal van Annemie 

die tussen de dieren zichzelf vond' 

Kerkhof Heilig Kruiskerk, 

kruising Bierbeekstraat-Pastoriestraat, 3360 Bierbeek 

Lourdesgrot, Dorpsstraat Boutersem 

14u viering aan de Lourdesgrot. Inhuldiging 
vertelgrot 'Het verhaal van Amira die 'ja' zei' 
14u30-17u ontmoetingsnamiddag met koffie en 
taart in de scoutslokalen 

Dorpsstraat 11, 3370 Boutersem 

Kapel op 't Hoeksken, Willebringen (Boutersem) 

14u bezinning met aansluitend 
kapelletjeswandeling van circa 3 km. 
Inhuldiging vertelkapel 'Het verhaal van Pieter 
die lucht nodig had' 

Kruising Hertenstraat - Hoeksken, 3370 Boutersem 


