
 

Kerkinterieur Sint-Rita Zandberg Harelbeke 

Onze bedevaart: 

een ontmoeten met Maria 

een ontmoeten met elkaar 
 

 

 

Federatie Zellik/Groot-Bijgaarden 

 

Bedevaart donderdag 23 mei 2024 
 

 
 

Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare – Oudenaarde 

en 

Sint-Rita – Harelbeke 



Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare  

 
 

 

Zilveren reliekschrijn met 

inkijkvenstertje waarin het 

hoofd van het kleinere 

Mariabeeld zichtbaar is. 

 

 

Het origineel gotisch 

Mariebeeldje (circa 1441)  

dat zich binnenin het 

zilveren reliekschrijn (zie 

hiernaast) bevindt. 

 

 

 

Sint-Ritakerk – Zandberg – Harelbeke 

 

De werken werden aangevat in 1963 en werden stopgezet na 

technische problemen. In 1965 zijn de werken hervat In september 

1966 kwam mgr. De Smedt, bisschop van Brugge, de kerk 

inzegenen. Sedert maart 2016 is de kerk een beschermd 

monument. Er is plaats voor +/- 500 gelovigen. 

 

De schuin afgeknotte zeshoekige kegelvorm moet in vrije zone 

staan en zo behouden blijven. Om die vorm niet te schaden is de 

sacristie door een lange gang met de kerk verbonden.  

 

Of de buitenkant mooi is, is betwistbaar, maar het is – typisch voor 

die tijd – een ‘eerlijke betonconstructie’. Een ruimte waar de mens 

zich alleen voelt en klein.  

 

 



Programma 
 (Eventueel vatbaar voor wijziging) 

 

UUR Activiteit 

07.15  Samenkomst Groot-Bijgaarden 
 

07.30 De bus vertrekt! In Groot-Bijgaarden 
Samenkomst Zellik 

07.45 De bus vertrekt! In Zellik 
 

09.30 Aankomst OLV – kapel Kerselare  
Ontbijt (koffie/thee + ontbijtkoek) 

10.45 Eucharistieviering  
 

11.45 Vrij  
 

12.15 Lunch  
 

14.30 Vertrek naar Sint-Rita Harelbeke 
 

15.30 Gebedsviering Sint-Rita  
 

16.30 Koffie en broodjes 
 

18.00 Vertrek nar Zellik/Groot-Bijgaarden 
 

19.15  Aankomst Zellik 
 

19.30 Aankomst Groot-Bijgaarden 
   

 

VRAGEN?  Na 18 uur: GSM  0478 50 45 42 Louis Van Mulders 

 INSCHRIJVING BEDEVAART 2024 

Ten laatste zondag 12 mei aanstaande terugbezorgen 

Knip dit blad uit en bezorg voor- en keerzijde ingevuld terug 

één inschrijvingsformulier per persoon 

 

Voornaam en naam de deelnemer: 

___________________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Telefoon/GSM: ______________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

   Ik stap op in - onderstreep: Groot-Bijgaarden  /  Zellik 

 

Lunch  -  onderstreep uw keuze 
Hoofdgerecht 

halve kip      of      stoofvlees 

Dessert 

                           dame blanche     of   appeltaart met vanille-ijs  

 

 

4 – uurtje  
Kannetje koffie of thee - 2 sandwiches + boter: met  

onderstreep uw keuze 

2 x hesp  of  2 x kaas  of  2 x americain 

hesp + kaas  of  hesp + americain  of  kaas + americain 

 



 

Betalen: 

uitsluitend via overschrijving 
 

 

O  ik schrijf 75 euro per deelnemer over 

    op rekening  BE43 2100 6297 7001 - BIC GEBABEBB 

    van Stichting VLBM – Afd Groot-Bijgaarden 

    met vermelding: bedevaart 2024 + naam of namen     

                                   van de bedevaarder(s) 

 

O Ik bezorg dit formulier aan: 

    O Dominiek Savio, Lisette Herinckx,parochiesecretariaat, pastorie 

    O H. Familie, Frans Michiels, liefst na de zondagsviering  

    O St.-Bavo, Josef Pedrycz, liefst na de zondagsviering 

    O St.-Egidius, parochiesecretariaat, pastorie 

    O St.-Godardus, Georges Meert, Kleistraat 6 

    O St.-Ulrik, Sonia Vandendriessche, Kerkstraat 33  

 

 

 

 

De inschrijving is definitief na betaling 
 

 

De eerste kapel wordt in 1459 verwoest door een brand waarna 

een nieuwe kapel wordt opgezet. In 1961 wordt die kapel echter 

ook door de vlammen verteerd.  Het miraculeus beeld van Onze-

Lieve-Vrouw in zijn zilveren reliekschrijn blijft voor de tweede maal 

ongedeerd.  

Onmiddellijk wordt beslist een nieuwe kapel te bouwen. Er wordt 

gekozen voor een non-conformistische zuiver betonnen constructie 

waar niets storend frivool, de biddende bedevaarder mag storen. 

Alleen beton, ruw afgewerkt, mag er komen. De muren, het dak, de 

vloeren, de preekstoel, de biechtstoelen, de zitbanken (waar dames 

hun kousen aan scheuren), het altaar, het doksaal… alles in beton. 

Gelukkig heeft men Onze-Lieve-Vrouw niet in een betonnen nis 

geplaatst.  

Een betonnen kerk kan mooi zijn als ze een sacrale sfeer uitstraalt. 

Aan de bezoeker om uit te maken of dat zo is.  


