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       Suggesties voor een gebedsmoment (februari 2024)  
                     De twee liederen kunnen via de link beluisterd worden op youtube. 

                   https://www.youtube.com/watch?v=ZLzHRUOnBDs 
 
1 Beginlied: Z.J. 774 Voor mensen die naamloos 

.

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan; 
ontwaakt hier nieuw leven: 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, 
tasten en zoekend 
door het leven gaan: 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken, 
wij kunnen bestaan. 

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan: 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen, 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel en gelovend 
door het leven gaan: 
herstelt God uit duister 
Adam in luister 

 
2 Bijbellezing: Uit het boek der Uittocht, hoofdstuk 3 
 
En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. 
Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de 
Horeb. En de Engel van de HEER verscheen hem in een vuurvlam uit het midden 
van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar 
de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende 
verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 
Toen de HEER zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de 
doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet 
dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is 
heilige grond. Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de 
God van Izaäk en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was 
bevreesd God aan te kijken. De HEER zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van 
Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun 
slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergedaald om 
het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar 
een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het 
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de 
Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten 
is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de 
Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, 
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLzHRUOnBDs
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3 Korte commentaar op de lezing  
 
In Exodus 3 ontmoeten we God, die de ellende van zijn volk ziet. Rechtstreeks 
ingrijpen, doet Hij niet omdat dit indruist tegen de menselijke vrijheid. Maar God doet 
een beroep op de verantwoordelijkheid van de mens. Hij roept Mozes en die kiest 
ervoor, het goede te doen en op te komen voor zijn medemens. Hi slaagt erin om de 
Israëlieten uit hun slavernij te bevrijden.  
Job twijfelde aan de gerechtigheid van God en dreigde Hem met een proces, omdat 
Hij hem onrechtvaardig behandelde. In Auschwitz is er echt zo’n proces tegen God 
gevoerd. Tien vrome joden zaten bij elkaar en besloten recht te spreken over God. 
Ze klaagden Hem aan, omdat Hij niets deed. Het proces tegen God ging 
nachtenlang door, pro en contra God, tot tenslotte het vonnis volgde. God werd 
schuldig verklaard. Waarop de rabbi, die als voorzitter van de rechtbank fungeerde, 
tegen zijn vrienden zei: “Kom, laten we tot Hem bidden!”  
Kennelijk kunnen we tegen God in opstand komen en Hem tegelijkertijd betrouwen. 
 

4 Psalm 121 (vertaling Huub Oosterhuis, Vijftig Psalmen) 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen  
zou iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen, 
de schepper van hemel en aarde. 
 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt. 
Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou. 
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet, 
Hij waakt over heel zijn volk. 
 

Onze God houdt de wacht 
als een schaduw over je heen. 
Overdag zal de zon je niet steken 
en ’s nachts zal de maan  
je geen kwaad doen. 
 
Hij houdt alle kwaad van je af, 
Hij neemt je onder zijn hoede. 
En waar je ook gaat of staat, 
God zal je behoeden voor eeuwig. 

 

5 Slotlied  Z.J. 830 Het donker is ons licht genoeg 

https://www.youtube.com/watch?v=iMyrp9TQjqY  

1  Het donker is ons licht genoeg 
omdat Gij met ons zijt: 
Geef ons een ruim geopend hart 
voor uw aanwezigheid. 
 
2  De nacht is ons een veilig huis 
omdat Gij met ons zijt: 
geef ons een stil en wakker oor 
voor uw genegenheid. 
 

3  De dagen reiken ver genoeg 
omdat Gij met ons zijt 
en ons het leed verduren doet 
door uw bewogenheid. 
 
4  Het leven is ons rijk genoeg 
omdat Gij met ons zijt 
en ons in stilte delen doet 
in uw menslievendheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMyrp9TQjqY

