Wat ik zo graag nog in je oor
had willen fluisteren

vertrouw ik nu toe aan de wind
in de hoop

dat elk woord

recht uit m’n hart

jou daar toch nog ergens vindt.

_l_

Omringd door zijn liefsten, vertrokken voor een nieuw avontuur.

Robrecht BUYSE
echtgenoot van Maria Magdalena LAMAIRE

geboren te Viadslo op 28 juni 1934
en zachtjes van ons heengegaan op 20 januari 2024.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de H. Dominiek Saviokerk
te Dilbeek op ZATERDAG 3 FEBRUARI 2024 om 11 uur.
Begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur
(Stationsstraat 275, 1700 Dilbeek).

Nadien volgen de crematie en de begraving van de urne
op het kerkhof te Dilbeck, in intieme kring.

U kan Robrecht nog een laatste groet brengen in het Rouwcentrum
Baudewyns, op afspraak (Verheydenstraat 23, 1700 Dilbeck,
tel. 02 569 35 83).

Dit melden u:

Maria Magdalena LAMAIRE, zin echigenote,
Angelo BUYSE en Zulema BALLADARES,
Stijn,
Anne en Junior,
Diamara en Notlan,
Mildreda BUYSE en Erik DE CUYPER,
Sam en Sofie,
Nina,
Fred BUYSE en Audry HERMANS
Wobbe en Ada,
Ward,

Fee zin kinderen en kleinkinderen,

>

Delen mee in dit verdriet:
Zijn broer(s), zus, schoonfamilie, neven en nichten.

Voor de goede zorgen danken wij oprecht zijn huisarts Dr. Van Hsch,
Ann van Omega vzw, palliatieve thuisverpleegkundige Pirry, Familichulp
en iedereen die hem met een warm hart heeft omringd.

Rouwadres:

Familie Buyse - Lamaire

P/a Rouwcentrum Baudewyns

Verheydenstraat 23, 1700 Dilbeek

Online condoleren: www.rouwcentrumbaudewyns.net.



Een ster aan de hemel
als licht dat ik vertromw
het omarmt mij en fluistert

ik waak over jou’

Robrecht BUYSE
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