
Welke voeding heb ik nodig om een boom vol vruchten te worden die zichzelf 

overvloedig wegschenkt? 

 Jezus spreekt dikwijls over de noodzaak van bekering. Dit houdt een afwijzing in van 

alles wat niet van God komt. Ik vraag steeds meer te worden binnengeleid in de 

wereld van goedheid en liefde, van licht en waarheid. Ik wil een waarachtige leerling 

zijn. 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus wist dat mensen gemakkelijk afgeleid zijn door het wereldnieuws rond hen. 

Wanneer Hij zei, ‘denk aan jullie zelf, aan jullie eigen hart’ dan was Hij niet 

minachtend of onverschillig over de wereld, maar roept Hij ons op tot dezelfde 

barmhartigheid die Hij had. 

 Jezus gebruikt vaak beelden van ontginning en groei om ons het Koninkrijk Gods te 

helpen verstaan. God besteedt zorg, aandacht, energie en opoffering aan mijn groei. Ik 

vraag hulp om vruchten voor te brengen die God waardeert.  

 

Bijlage 2 bij maart 2021  

Meer keuzeteksten bij Lk.13, 1-9 (dus ook bij het eerste deel van 

de tekst dat de parabel voorafgaat ). 

Voor persoonlijk gebruik bij het gebed en de bezinning uit punt 4)  

Van internet genomen op de webstek van Gewijde ruimte 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus laat ons niet alleen. Net als bij de vijgenboom geeft Hij ons alles wat we nodig 

hebben om vrucht te dragen. Er is een oud verhaal dat Petrus aan de poorten van de 

hemel beschrijft. De wereld is ten einde. De schapen zijn van de bokken gescheiden; 

alle gelovigen zijn de hemel binnengegaan en Petrus maakt aanstalten om de poorten 

te sluiten. Dan ziet hij Jezus buiten staan. Meester' zegt hij, 'wat doe Gij buiten? Jezus 

antwoordt: 'Ik wacht op Judas.'  

 Jezus zal ook op mij wachten, voorbij het einde der tijden. Maar ik kan alleen maar 

naar Hem toe gaan als de tijd er rijp voor is. En Hij dwingt mij niet om naar Hem toe 

te komen. Hij staat aan de deur en klopt. Kan ik zijn roepen vandaag horen? 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 “Als gij niet tot bekering komt zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.” Een 

duidelijke waarschuwing van Jezus. Hij wijst er ons op dat we soms al te tevreden zijn 

over onszelf en onze manier van leven. Voel ik soms een oproep om te veranderen, op 

het vlak van een van mijn relaties waar ik niet tevreden mee ben? Ik vraag Jezus me 

zijn woorden te laten horen alsof ze voor mij bedoeld zijn. 

 En toch wil Jezus ook nadrukkelijk spreken over Gods geduld en mededogen met ons. 

Hij is altijd bereid om ons meer tijd te geven. Hij gelooft in ons vermogen om vrucht 

te dragen, zelfs na vele onvruchtbare jaren. Kan ik in mezelf geloven zoals Hij dat 

doet? Ben ik even geduldig met mezelf en met anderen als Hij? 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Het verhaal over de vijgenboom gaat over het geduld van God, onze behoefte aan tijd 

om ons te bekeren en te groeien in ons geloof en gebed, en het gaat over de 'God die 

ons vele kansen schenkt'. De God van Jezus laat ons nooit los en gelooft altijd in onze 

toekomst. Ieder van ons draagt tijdens zijn leven fouten en tekortkomingen met zich 

mee en hoewel we ons best doen, beseffen we dat we er nooit helemaal los van 

komen. God weet dit en ziet onze inspanningen om te veranderen en opnieuw te 

beginnen. Gebed helpt om in onszelf te blijven geloven zoals God in ons gelooft. 

 In onze verlangens en de uitdagingen van het leven kunnen we kiezen bij God te zijn 

of niet. We kunnen Hem volledig liefhebben of het besluit nemen Gods weg te gaan. 

Jezus roept ons voortdurend op om te veranderen, zodat we het beste uit onszelf halen 

en zo meer op Hem gaan lijken. Tijdens de Eucharistie bidden we: 'Mogen we delen in 

de goddelijkheid van Christus die zich verootmoedigd heeft om te delen in onze 

menselijkheid'.  



 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus probeert nog steeds het volk ervan te overtuigen dat er zeer gevaarlijke tijden 

zijn aangebroken. Hij zal zich niet op een zijspoor laten zetten, noch af laten leiden 

zodat zelfs meldingen van een gruweldaad door Pilatus en een ongeluk irrelevant zijn. 

Die doen er niet toe in vergelijking tot de catastrofe die de wereld te wachten staat, 

wanneer zij Gods uitverkorene verwerpt. 

 De gelijkenis van de vijgenboom biedt een sprankje hoop. De tuinman belooft te doen 

wat in zijn vermogen ligt om de vijgenboom vruchten te laten dragen. Maar er zal een 

moment komen dat er niets meer aan te doen is. In de traditie vormen de vijgenboom 

en de wijngaard metaforen voor het volk van God dat, naar zijn verwachtingen, 

vruchten van berouw en heiligheid zal moeten voortbrengen. Maar de tijd dringt. 

 Misschien voel ik niet de druk op mij om ‘vruchten voort te brengen’ maar kan ik me 

wel afvragen of ik wel alles doe wat ik kan en wat ik zou moeten doen. Laat ik in ieder 

geval bij het lijden van Jezus blijven, die het volk wil laten inzien hoe urgent hun 

situatie is en wat er op het spel staat. Laat mij dicht bij Jezus zijn, de eenzame profeet. 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 De tuinier vertrouwt er op dat als hij nog een extra inspanning levert, de vijgenboom 

wel degelijk vrucht zal dragen, ook al lijkt dit onmogelijk. Ook ik kan verwikkeld 

raken in een ogenschijnlijk onmogelijke situatie, met iemand uit mijn onmiddellijke 

omgeving, een familielid of een collega op het werk. Ik bid om barmhartig te kunnen 

zijn zoals de Vader. 

 Heilige Johannes Paulus II was een indrukwekkende personaliteit in de Kerk en de 

wereld meer dan een kwart eeuw lang. Ik dank God voor alles wat ik zonder twijfel 

dankzij deze grote Paus heb mogen ontvangen. Ik bid God voor Paus Franciscus, en 

vraag Hem ons heilige en wijze leiders te zenden.  

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Zoals zo vaak wanneer Jezus iets zegt, moet ook deze tekst in het juiste perspectief 

worden geplaatst. Hij spreekt tot zijn eigen volk, en Hij gebruikt een profetisch beeld: 

Israël als de wijngaard van de Heer. Hij schudt zijn volk wakker om hen de kans te 

geven vrucht te dragen.  

 U spreekt tot mij Heer. U kijkt naar mij, naar tekenen van vruchten, naar tekens van 

liefde in mijn leven. Ik wil mijn kansen niet verknoeien, maar ik ben afhankelijk van 

U om geduldig te zijn. Help me alstublieft. Bewerk mij en maak mij vruchtbaar, zelfs 

als het pijn doet. U alleen weet hoe U iets goeds van mijn leven kunt maken. 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus is gekomen om ons te helpen een directe relatie met God op te bouwen. Als wij 

luisteren naar zijn woord en proberen onze fouten recht te zetten, dan zijn we op het 

pad van de innerlijke vrede. De tijd die de vijgenboom krijgt om vrucht te dragen 

getuigt van Gods geduld met ons.  

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus levert commentaar op het nieuws van zijn tijd. En net als nu gaan die verhalen 

meestal over verwoesting en ellende. Zoals altijd zegt Jezus ook hier weer dat wij niet 

bij de eerste indruk stil moeten blijven staan. Hij vraagt ons of wij dieper op het 

gebeurde in willen gaan. Voor Hem is het niet alleen belangrijk wat er in ons hoofd 

omgaat. Hij wil bovenal dat wij kijken wat er in ons hart gebeurt, dat wij vragen hoe 

God ons toegankelijk maakt voor mededogen, ons brengt tot bekering en ons leidt naar 

het leven. 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 In het Joodse geloof leefde de overtuiging dat al het kwaad dat een mens overkwam 

een straf was voor zijn zonden. Hoe meer een mens moest lijden, des te groter of 

talrijker moesten zijn zonden dus wel geweest zijn! Jezus wijst deze simplistische 

redenering af. In de plaats daarvan legt hij de nadruk op boetedoening, hetgeen 

inhoudt dat men zich zowel naar God keert als naar zijn naaste. 

 De vijgenboom cultiveren en voorzien van vruchtbare grond is een symbool van Gods 

genade in actie. Heer, Gij kent mijn sterktes en zwaktes beter dan ikzelf. Gij zijt een 

geduldige en liefdevolle God, en Gij hebt de kiemen van verandering in mijn hart 

geplant. Nu is het moment gekomen voor deze kiemen om hun vruchten af te werpen.  

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 De tuinman plantte de boom. Hij snoeit de boom, geeft de boom water en voedsel. 

Alles wat hij doet, is erop gericht een sterke, gezonde fruitboom voort te brengen. Kan 

ik deze liefhebbende hand ook zien in alles wat mij overkomt? 

 God heeft mij in dit leven gebracht. Hij heeft mij alles gegeven wat ik nodig heb om 

vruchten voort te brengen die hem vreugdevol stemmen. Ooit zal mijn laatste dag op 

aarde aanbreken. Daarna zal ik de kans niet meer hebben om de hoeveelheid of de 

kwaliteit van mijn vruchten te vergroten. Wat als het vandaag die laatste dag zou zijn? 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Jezus vernoemt twee dramatische gebeurtenissen om op te roepen tot berouw en 

bekering. Niemand kan voorspellen wat de toekomst zal brengen, maar men kan tot op 

zekere hoogte bepalen wat er vandaag gebeurt. Zoals Paulus zegt: “Ziet, nu is de tijd 

daarvoor gekomen; ziet, nu is het de dag van de redding” (2 Korintiërs 6,2). 

 We krijgen twee tegengestelde houdingen voorgehouden. De eigenaar ziet alleen dat 

de onvruchtbare vijgenboom kostbare ruimte inneemt. Maar de tuinman, die meer 

expert is in deze zaken, houdt van de boom en ziet dat hij potentieel heeft indien hij de 

juiste zorg en aandacht krijgt; hij wil hem nog een kans geven. De tuinman staat Gods 

mededogen en ook voor zijn werkzaamheid in mijn leven opdat ik zou openbloeien. 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag 

 Zoals de vijgenboom kan ook ik soms gewaarworden dat mijn leven steriel is en geen 

vrucht draagt. Maar ik vraag God iets meer tijd om alsnog vruchtbaar te worden. 


