Laudato si’

De mensheid moet veranderen.

Té lang leven we in een spiraal van destructie, van geobsedeerde consumptie, van de macht van de
productie die dan weer onderhevig is aan de principes van economische en financiéle aard. Het is tijd
om van paradigma te veranderen. Indien we aan de toekomst van de mensheid denken, aan onze
kinderen, dan moeten we het roer omgooien en een nieuw paradigma uitwerken. Paus Franciscus
bidt aan het einde van de encycliek: “verlicht diegenen die de macht hebben en het geld, opdat ze
niet in de zonde vallen van de onverschilligheid, dat ze het algemeen goed beminnen, de zwakken
vooruit helpen, en dat ze zorg mogen dragen voor deze wereld waarin we wonen” (246).

Deze encycliek toont ons wie paus Franciscus is. Reeds in zijn eerste homilie bij de aanstelling in
Rome sprak hij over ecologie en over tederheid. In hoofdstuk vier van “De vreugde van het
evangelie” spreekt hij over vier principes die “in het bijzonder richting geven aan de ontwikkeling van
de sociale samenleving en de opbouw van het volk” (E.G.221) Deze vier principes komen ook aan bod
in deze encycliek: “De tijd gaat boven de ruimte; eenheid gaat vodér conflict; de werkelijkheid is
belangrijker dan de idee; het geheel gaat boven het deel”. Deze encycliek spreekt van de eenheid van
de verschillende elementen van de schepping, hun betrokkenheid op elkaar, het belang van telkens
rekening te houden met de ander. Het is de overtuiging van de paus dat we te veel middelen hebben
en dat we vanuit een consumptiemaatschappij beleid voeren op té korte termijn, om te genieten, in
plaats van rustig alles in ogenschouw te nemen en een lange termijn visie te ontwikkelen. Het hart
van de mens is daardoor ook aangetast. “Hoe meer het hart van de persoon leeg is, des te meer
heeft hij behoefte aan dingen om te kopen, te bezitten en te gebruiken... in deze horizon bestaat
zelfs geen gemeen goed... zelfs, de obsessie voor een consumptie levensstijl, vooral wanneer slechts
enkelen deze kunnen bezitten, kan enkel geweld en wederzijdse destructie veroorzaken” (204).

Men kan de indruk hebben dat de paus pessimistisch is voor wat betreft de huidige situatie van de
wereld. Hij poogt nochtans voortdurend remedies aan te reiken om te komen tot een nieuw
paradigma. Hij nodigt de mensen uit om een zekere druk uit te oefenen op de mensen die politieke,
economische of sociale macht bezitten. Dat kunnen ze doen door op te houden bepaalde producten
te kopen, zo zullen de bedrijven zich verplicht voelen hun productiedrang te herzien. Vooral de
invloed van de bedrijven op de ecologie en van de omgeving zal daardoor veranderen. De
consumenten hebben daarom een grote verantwoordelijkheid. “Aankopen is altijd een morele
handeling, boven op een economische” (206). De klimaatsverandering betreft daarom de
verantwoordelijkheid van allemaal.

Opnieuw beginnen is de oproep van paus Franciscus. Dat kan bestaan in kleine dingen, iedereen kan
er aan meewerken. “Geen plastiek gebruiken, geen papier misbruiken, zo weinig mogelijk water,
afval scheiden, enkel koken wat nodig is voor de maaltijd, andere wezens goed behandelen, het
openbaar vervoer gebruiken, bomen planten, het licht uitdoen waar dit kan...” (211). Soberheid is het
woord dat vaak voorkomt om de weg te wijzen naar een leven in solidariteit.

Enkele kernthema’s

Het zou interessant zijn in de encycliek te zoeken naar uitspraken die bepaalde sectoren van het
leven van de samenleving betreffen. Bijvoorbeeld de politiek, de economie, speculatieve financies,
het gemene goed, urbanisatie en de gevolgen voor de armen in de periferie, milieubevuiling,
gezondheid, natuurelementen, de waardigheid van elke mens, eigendom en macht, privatisering en
bezit, soberheid enz.



Alles is met elkaar verbonden. Heel de gamma van de samenleving krijgt uiting in deze encycliek, van
klimaat tot inspanningen om er iets aan te doen, van watervoorziening voor iedereen, van politiek
tot economie, van sociale problemen tot financies, van opvoeding tot geloofsuitdrukkingen, van de
zondag als rustdag tot de eerlijke verloning van de arbeid, van relaties tot de gave van zichzelf, van
de band tussen mensen, met de natuur en met God. De technologische vooruitgang is merkwaardig,
maar met de positieve realisaties zijn ook de problemen gegroeid. Toch vindt de paus in de harmonie
van de schepping en de plaats van de mens daarin, reden tot vreugde, “laten wij al zingend verder
gaan, dat de strijd en de zorgen om de planeet ons de vreugde en de hoop niet afnemen” (244).

Integrale ecologie (Hoofdstuk 4). Paus Franciscus benadrukt vaak dat we leven in een ‘wegwerp
cultuur’.” Het industrieel systeem is er niet in geslaagd het hergebruik van overschotten en
wegwerpmateriaal te hergebruiken” (22). Deze wegwerp cultuur berokkent schade aan de hele
planeet. Integrale oplossingen moeten gezocht worden, die de interactie van verschillende
natuursystemen met de sociale systemen beklemtonen. “Er bestaan geen twee onderscheiden
crisissen, de ene van de omgeving, de andere sociaal, er is alleen een socio-milieucrisis. Een integrale
benadering kan armoede bestrijden, om waardigheid terug te geven aan de uitgestotenen en
terzelfdertijd zorg te dragen voor de natuur” (139). “Het onderzoek naar het milieu kan niet
gescheiden worden van de analyse van de context van de mensen, van de families, het werk, de

steden en van de verhouding van elke persoon met een andere” (141).

Een ander centraal thema is dat van dialoog. De vele bewegingen rond de ecologie hebben geen echt
resultaat opgeleverd, omdat de dialoog niet gevoerd is met alle componenten van de maatschappij
en van de schepping. Een gebrek aan politieke moed ligt mee aan de basis van dit gebrek aan succes.
(166). Eris vooral een gebrek aan ruime principes en een interesse voor het gemene goed op lange
termijn (178). Dialoog in verband met de ecologische groei dient ook gevoerd te worden met de
basis, op een transparante wijze. De eerste betrokkenen zijn immers de gewone mensen (183). Het
goed van de schepping kan niet enkel bestudeerd worden vanuit een financiéle berekening van
uitgaven en inkomsten. Het marktsysteem heeft geen antwoord voor deze problematiek. Het
probleem betreft de volgende generaties, vandaar dient een dialoog met de komende generatie
gevoerd te worden. Wie enkel geobsedeerd is door profijt, denkt niet aan de generaties die komen
(190). Een andere weg moet gevonden worden, een nieuw paradigma uitgewerkt, in dialoog met
velen, en dit zal het ritme vertragen en een andere modaliteit van vooruitgang en groei tot gevolg
hebben (191). Tenslotte komt het er op aan verder te gaan in dialoog ten voordele van het algemeen
goed. Deze dialoog vereist geduld, ascese en generositeit, in de herinnering dat de realiteit altijd
superieur is boven de idee (201).

Paus Franciscus noemt het relativisme een pathologie die alles domineert. “Ze doet een persoon
profiteren van de ander en hem gebruiken alsof het een object was, verplicht hem tot zware arbeid,
maakt hem tot slaaf. Deze zelfde logica leidt tot het seksueel misbruiken van kinderen, of tot het
verwaarlozen van ouderen die geen profijt opleveren. Dit is ook de interne logica die zegt: laten we
de onzichtbare macht van de markt de economie regelen, omdat de invloed op de samenleving en op
de natuur onvermijdelijke schade aanbrengen. Indien er geen objectieve waarheid bestaat en geen
vaste principes buiten de zelfvoldoening van de eigen verlangens en onmiddellijke noden, welke
begrenzingen kunnen de mensen dan hebben, de georganiseerde criminaliteit, de drughandel, de
commerce van diamanten waar bloed aan kleeft en van pelsen van dieren die uitgeroeid worden? Is
het niet dezelfde relativistische logica die het aanwerven rechtvaardigt van organen van de armen
om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het weggooien van ongeboren kinderen
omdat ze niet beantwoorden aan het verlangen van de ouders. Het zijn allemaal vormen van ‘gebruik
en gooi weg’” (123).



Perspectief op de toekomst

De school, de familie, de media, catechese en andere middelen zorgen voor een goede opvoeding.
Vooral de familie kan aanleren dat de kinderen zorg dragen voor de natuur, voor het leven, voor
netheid en het goed gebruik van de dingen. De familie is de uitgelezen plaats voor een integrale
vorming, voor de persoonlijke rijpheid. Daar leert men elkaar vergeven en vergeving vragen. Een
opvoeding tot schoonheid, tot esthetica, om het onmiddellijk nuttige te overschrijden. Tenslotte richt
paus Franciscus zich tot de Vader van de schepping. Twee gebeden besluiten de encycliek. In het
eerste richt hij zich tot God en bidt voor de aarde, open voor iedereen. Het tweede is een specifiek
christelijk gebed.

“Vader van de armen, help ons de verwaarloosden te betrekken; zuiver ons leven; raak ons hart; leer
ons de waarde van alles te ontdekken; leer ons contempleren in verwondering. Steun ons in onze
zorg voor rechtvaardigheid, liefde en vrede”(246).

Laudato si’.
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